
Herinnering aan de dag 

waarop wij afscheid namen van 

La Esterella
Esther Lambrechts

° 7/5/1919    † 11/4/2011

weduwe van Charly Schleimovitch
weduwe van Victor Van Buel

Dank voor uw blijken van medeleven.

oh Lieve Vrouwe Toren
hoog boven ‘t Vlaamse land
wij zijn in uw schaduw geboren
zo hecht aan u verwant
nooit zullen wij vergeten
de dapp’re gouden haan
voor u, lieve toren
zal steeds ons hart slaan
blijf daar voor eeuwig staan

als een wachter aan de Schelde staat gij in weer en wind
heersend over stad en velden die de stroom tot één verbindt
als een baken in de baren, blijft gij steeds het zinnebeeld
dat vooruitgang en welvaren over Vlaanderen verdeelt

oh Lieve Vrouwe Toren
hoog boven ‘t Vlaamse land
wij zijn in uw schaduw geboren
zo hecht aan u verwant
nooit zullen wij vergeten
de dapp’re gouden haan
voor u, lieve toren
zal steeds ons hart slaan
blijf daar voor eeuwig staan

uit de stad van de sinjoren rijst gij op, zo slank van lijn
laat uw bronzen klokken horen als ons daag’lijks liefst refrein
veel geheimen moet gij borgen uit ‘t verleden en van nu
want uw kind’ren met hun zorgen wenden zich vol hoop tot u

J. Dante


